
Met liefde en eerbied nemen wij afscheid van

de Heer

Pierre Maes
Lid van Vebes (Vereniging van Blinden en Slechtzienden) 

Lid van Vlaamse Blindenraad 
Lid van Vrienden der Blinden en trouwe supporter van ‘den Antwerp’

geboren te Antwerpen op 3 december 1939,
overleden te Mortsel op de Palliatieve Eenheid Sint-Jozef op 11 juni 2020.

levenspartner van Jeannine Van Ballaert (11 juni 2017 �)

Dit melden u:

Eddy Maes en Nathalie Delameilleure,
zijn broer en schoonzus

Frank Lambert,
Paul Lambert (�),

Nancy Lambert,
Roel Lambert en familie,

zijn stieffamilie

Leon (�) en Leona Heeman - Van den Bogaert en familie,
familie van Jeannine

Patrick Kerwyn,
zijn trouwe begeleider

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid rond de asurne
bij te wonen op donderdag 18 juni 2020 om 10 uur

in de parochiekerk Sint-Laurentius, hoek Markgravelei - Van Schoonbekestraat te Antwerpen.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend laten we hem rusten in het urnenbos
van de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen.

Met dank aan het personeel van de Markgrave vzw
met in het bijzonder Ann en Tessa, de Thuisverpleging met een Hart met in het bijzonder Liesbeth en Jan 

alsook het personeel van de Palliatieve Eenheid Sint-Jozef te Mortsel
en zijn huisarts Dr. Liesbeth Stokman voor hun toegewijde zorgen.

Correspondentieadres:
 Familie Pierre Maes
 p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
 Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen 
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be


